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Van 6 tot 13 september waren wij , Fokke, Wim, Gerard, Joke en Annie samen 

op vakantie in Otterlo. 

Onze begeleiders waren Aminah en Suzanne. 

Wij hebben een hele leuke week gehad met heel mooi weer, leuke uitstapjes 

en heel lekker eten. Ook  hebben we nog een paar leuke films gekeken, zoals 

de Kameleon en Pietje Bell. 

 

We hebben heel veel gelachen!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op dinsdag gingen we eerst boodschappen doen en lekker koffie drinken met 

een gebakje erbij. 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ook hebben we gewandeld, want het is erg mooi daar. Er is een bos en een 

grote zandverstuiving. De hei was heel mooi paars. 

 

    

 

 



 

Bij de zandverstuiving 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op woensdag zijn we naar de zandsculpturen in Garderen geweest. 

Dat was heel erg mooi. 

Het was een prachtige zonnige dag. 

 

 

Slag om Arnhem 

 



        

 

 

 



    

 

 

 



   

 

      

 



 

 

       



 

 

 

 



Op donderdag gingen we naar het Oude ambachten en speelgoed museum in 

Terschuur. 

Hoe ouder je bent, hoe meer je herkent.  

Tjongejonge wat herkenden we veel. 

 

 en weer een 

gebakje 



 

 

De oranje pannen van mama 



  

Gerard zou deze verzameling best willen hebben 

 

        



 

       



 

Eindelijk kon Fokke naar de kapper 

 



Op vrijdag zijn we naar Pannenkoekenhuis den Strooper geweest. 

Daar konden we precies zien hoe de kok de pannenkoeken ging bakken. 

Dat was heel knap van hem. 

 

  

mmmm, lekker 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Op zaterdag zijn we naar het Tegelmuseum in Otterlo geweest. 

Daar zie je heel veel mooie tegeltjes die mooi zijn geschilderd. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op zondag hebben we een boottocht gemaakt bij Harderwijk, op het 

Veluwemeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En daarna zijn we uit eten geweest bij de Voortse Herberg in Voorthuizen. 

We gingen wokken. Je mocht hier zelf je eten uitkiezen en dat maken ze dan 

voor je klaar. En je mocht net zoveel eten als je wilde. 

Dat was heel erg veel en heel erg lekker. Iedereen heeft wel 3x gehaald. 

 

 

 

 

 

 

 



Wisten jullie dat: 

 

Fokke een hele grote snoepkont is en heel graag grapjes maakt. Hij wil ook 

heel graag stiekem op de voorbank van het busje kruipen (maar dat is niet 

gelukt) 

 

Joke nu heel veel extra armbandjes heeft en dat ze heel graag biertjes lust. 

 

Annie geen 2 minuten haar mond kan houden, behalve als ze slaapt. Maar ze 

kan ook heel goed dutjes doen 

 

Gerard een heel klein koffertje bij zich had voor zijn kleren. En een hele grote 

koffer met een platenspeler en een heleboel platen. En toch vond hij in een 

winkeltje nog een oude plaat die hij niet had. 

 

Wim het in het begin allemaal heel spannend vond, maar een hele leuke 

ontspannen vakantie heeft gehad. Hij vond alles heel erg leuk. 

 

Aminah en Suzanne het heel gezellig met jullie vonden. 

 

Tot volgend jaar allemaal!!!! 
 

 


